
Liefste Sinterklaas

Deze vier grijze muren worden mijn dood. Ik mag nooit buiten en word kotsmisselijk van het eten 
hier. Elke dag een kom soep, wat sla en een paar tomaten. Vindt u dat dat kan? Het enige dat ik 
deed was mijn man zijn oog uitsteken met mijn naaldhak en daarvoor krijg ik een gevangenisstraf  
van vier maanden! Hij vroeg er trouwens zelf  om, die lieve puppy van me. 145 dagen, 5 uur en 13 
seconden geleden ontdekte ik dat hij onze slak “Graag traag” had doen ontsnappen. Sindsdien moet 
dat beest zich redden zonder vrouwen of  chocolade. Bovendien weet ik niet met wat ik nu in 
hemelsnaam moet poseren tijdens mijn fotoshoots. De slijmerige warmte die “Graag traag” me gaf, 
was ongelooflijk. Het was als baden in de zon, op een mooi wit strand, met een cocktail in de hand. 
Ik hoop dus, beste Sint, dat u me begrijpt en me die grasmachine toch nog geeft. Diep vanbinnen 
weet jij ook wel dat mijn man een groene lamp is die even gedoofd moest worden. Ja, vorig jaar 
moest u ook al naar de gevangenis komen voor mij, maar toen deed ik niets! Het was Bruno die 
“ons moeke” per ongeluk onder een trein duwde. In ruil voor een parasol heb ik het dan maar op 
mij genomen.  


